LITURGIE BROEDERLIJK DELEN
Viering bij 2de  ZONDAG VAN DE VASTEN 2019
ROEPENDE STILTE 

Welkom en duiding

De lector staat voor het altaar en roept met de megafoon.

L.    	Hallo! Hallo! (30 seconden stilte). Hallo! Hallo! (30 seconden stilte)

De lector legt de megafoon bij de affiche van Broederlijk Delen, gaat naar de lezenaar.

L.    	We zijn deze vasten gestart met twee tegenstellingen:
Bazuin het uit – bazuin het niet uit.
Geef gehoor – geef geen gehoor.
Het ging telkens om duidelijke keuzes die wij moeten maken.
Vandaag zit het nog scherper op de snee.
Roepende stilte. 
Hoe kan stilte nu roepend zijn?

Abraham ervaart het in zijn slaap.
En Jezus tijdens het bidden.
Een stil protest kan luider klinken 
dan geroep en geschreeuw.
De stilte na de vredesakkoorden in Guatemala
schreeuwt de onrechtvaardigheid en nalatigheid uit.
En wij? 
In de stilte die we opzoeken, 
kan de roep tot engagement sterk klinken.

V.    	Laten wij die roepende stilte
in deze viering opzoeken
en in ons laten doordringen.
Mogen we daartoe samen zijn 
in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Moment van inkeer

L      	Wie mag te gast zijn in uw tenten,
wonen in uw huis hoog in de bergen?
Doe recht, spreek waarheid, laster niet
hebt Gij gezegd.
Wees trouw, verloochen niet je naaste,
die een mens is zoals jij.
Doe het goede,
wankel niet, zegt Gij.
Wees sterk en wankel niet.
(Uit psalm 15, Huub Oosterhuis)

A. 	Laat ons samen de wereld beter maken.
Handen reikend van hart tot hart tot het einde toe.
Dan zal de wereld de hemel op de aarde zijn. 

Openingsgebed

V.    	God, 
bij het begin van deze viering
richten wij ons tot U.
Een teken dat we uw stem willen horen.
Al lukt ons dat niet altijd.
Wanneer het moeilijk gaat, 
de twijfel toeslaat
en we niet meer weten waarheen te gaan,
brengt U ons dan in de stilte, God.
Laat uw visioen ons aansporen 
om weer op weg te gaan. 
Blijft U ons de weg wijzen.
Amen.

Lezingen

· Gen. 15,5-12.17-18 - Abraham krijgt doorheen een crisis de bevestiging dat er toekomst is weggelegd voor hem.
· Lc. 9, 28b-36 - Biddend op de berg straalt Jezus licht uit voor zijn verdere levensweg, maar de leerlingen verstaan er niets van.

Achtergrondideeën bij de lezingen
(Een uitgewerkte tekst vindt u op www.broederlijkdelen.be/liturgie-en-spiritualiteit. 

· Op de weg die mensen gaan naar een hoopvolle toekomst, is verbondenheid heel belangrijk. In Guatemala voel je die verbondenheid in de gezamenlijke strijd van arme boeren tegen het grootgrondbezit. De 34-jarige César, vader van vijf zonen, boer zonder eigen grond, heeft samen met 30 lotgenoten de leegstaande koffieplantage ‘La Mina’ bezet. Ze hopen dat de regering hun het recht toekent om de grond te bewerken. Want ja, ook zij dromen van een eigen landbouwveld.
· Abraham is op tocht gegaan, Gods roepende stem achterna die hem een nieuwe toekomst beloofde. Een roepende stilte, zou je kunnen zeggen. Onderweg twijfelt hij, maar Gods stem laat hem niet los. ‘Tel de sterren, zo talrijk wordt jouw nageslacht’. Abraham heeft meer bevestiging nodig. Hij mag een oud ritueel uitvoeren, snijdt offerdieren doormidden en legt de stukken tegenover elkaar. Hij wacht op het verterende vuur van God die dit offer zal voltrekken. Er gebeurt niets en Abraham gaat de nacht in. Als de zon onder is, komt het bevrijdende vuur. God geeft antwoord en sluit een verbond met hem. 
· Jezus neemt drie leerlingen mee de berg Tabor op om er te bidden. Bidden doet hem zichtbaar goed; hij straalt. Mozes, de wet en Elia, de profeet houden hem gezelschap, hij voelt zich verbonden met hen. Zij tonen hem de moeilijke, maar hoopvolle weg en spreken ook over zijn heengaan. Jezus moet een keuze maken zonder te weten waar hij uit zal komen. De leerlingen kunnen zelfs niet wakker blijven en begrijpen niet wat er gebeurt. Opnieuw alleen met Jezus komt er een wolk over hen met een stem die zegt: ‘Dit is mijn zoon, de uitverkorene. Luister naar hem’. 
· Soms neemt horen het over van zien. Met dat horen moet je verder de weg gaan, je moet afdalen. Misschien draag je wel iets lichtend mee in jezelf, de warmte van Gods nabijheid, het vuur van de profeten. Dat moet volstaan op de weg naar een betere toekomst.

Voorbeden

L.    	Wij danken U
Voor mensen die ons zijn voorgegaan 
en op een inspirerende manier hebben geroepen 
in de woestijn die deze wereld soms is. 
Die stap voor stap, steen voor steen, 
niet van ophouden wisten 
bij het uitzetten van bakens van verbondenheid.

Voor mensen onder ons 
die blijven roepen, ondanks tegenwind. 
Geef ons de moed om hun stem te versterken.

Wij vragen U
Geef ook ons momenten van stilte 
waarin we U mogen ontmoeten
en uw roepstem tot inzet horen.
Dat wij ons engageren voor een duurzame wereld,
zonder ongelijkheid
waar iedereen mee is. 

Gebed over de gaven

V.   	 God,
tussen stromen vol levenwekkend water
wil U alle mensen grond en toekomst geven.
Zoveel mensen, hier bij ons en in Guatemala,
wordt dit recht nog dagelijks ontzegd.
Voer ons naar het licht op de berg
om met Jezus van de profeten te leren.
Breng ons dan terug naar de weg 
die we te gaan hebben.
		Brood en wijn willen hiervan een teken zijn.
		Amen.



Bezinning na communie

L.     	Van tijd tot tijd moet je het doen.
De berg opgaan,
de wereld laten verstillen,
het licht van God laten schijnen op je gezicht.
Dat kan in gezelschap van Jezus
van wie een helder licht afstraalt.
En in gezelschap van andere bergbeklimmers,
godzoekers zoals een Mozes en een Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht,
want ze namen alles mee op die berg.
Wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar even kwam er vrede in hun hart,
nieuwe kracht om de berg af te dalen
en te herbeginnen.

Wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien,
kan God ook vinden in het getekende mensengezicht
dat onrecht, armoede, lijden heet.
(Naar Koninksem)

Slotgebed 
V.   	 Barmhartige God, 
U sloot met Abraham een verbond 
en maakte hem tot zegen 
voor alle families op deze aarde.
In Jezus van Nazareth, 
stralend op de berg hebben wij U leren kennen.
Vernieuw uw verbond met ons. 
Beziel ons met uw kracht 
om uw grote droom verder te zetten, 
in verbondenheid met elkaar, 
en in het bijzonder met boerengemeenschappen in Guatemala. 

Zending en zegen

V.    	Roepende stilte.
Lukte het ons om in deze viering stilte te vinden? 
Rondom ons, in ons?
Welke roep hoorden we in die stilte? 
De roep tot inkeer? Inzet? 
Mogen we wat we hier hebben ervaren, 
met ons meenemen de wereld in 
en het dagelijkse leven tegemoet.
Moge God ons daartoe zegenen, 
Hij die zich noemen laat: 
[bookmark: _GoBack]Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Liedsuggesties

· Staat op en wees niet bang, ZJ 442, Cd Door de wereld gaat een lied, deel 14, Cd 2, lied 18.
· Uit Oer is hij getogen, ZJ 322, Cd Door de wereld gaat een lied, deel 20, lied 7.
· De Heer heeft mij gezien, ZJ 559, Cd Door de wereld gaat een lied, deel 3, lied 26.
· Hoor, maar ik kan niet horen, Cd Laat mij maar zingen II, Cd 3, lied 10.
